
 

Ziek zijn is verdomd vervelend 
Je hebt er vaak een dagtaak aan 
En alsof dat nog niet genoeg is 
Moet je altijd vechten voor je bestaan 
 
Steeds maar weer begrip gaan vragen 
We zijn niet lui of profiteurs 
Werken zouden we niets liever willen 
Maar voor velen zit dat er niet in 
 
De Pwet kan ons niet verdragen 
Nooit doen wij iets goed genoeg 
Om extra hulp hoef je ook al niet te vragen 
Controleren is alles wat ze doet 
 
Niet samenwonen of een erfenis krijgen 
Zelf een kleine gift mag al niet 
Om alles bij de soos moeten vragen 
Is vernederend en zorgt voor veel verdriet 
 
Hadden we maar een menselijke wet 
Niet langer een dwangbuis om ons heen 
Kregen wij eindelijk maar wat begrip  
We voelen ons zo verdomd alleen 
 
De overheid kent geen genade  
Zelfs gratis werken, aldus de wet  
We kunnen nergens anders heen  
We tellen niet mee, we staan alleen  
 
We vragen om een eigen wet, 
Een wet die rekening houdt met ons 
Niet langer gevangen in de bijstand 
We vragen u nu kom help ons 
 
Hadden we maar een menselijke wet 
Niet langer een dwangbuis om ons heen 
Kregen wij eindelijk maar wat begrip  
We voelen ons zo verdomd alleen 
 


