
SCHOON GENOEG!  
 
We liepen hen zo vaak voorbij  
Op weg naar werk of verre landen.  
Hun loon was laag, de sfeer niet blij,  
Door werkgevers met vuile handen.  
 
Totdat de Bond zei: Schoon genoeg!  
We gaan de schoonmaak organiseren.  
We gooien het over een andere boeg:  
Een staking zal de bazen leren!  
 
Zo kregen schoonmakers een gezicht,  
Ging het publiek hun werk waarderen.  
Er kwam meer loon en onderricht.  
Een wereldprijs om ze te eren. 
 
 
 
 
 
EEN LIED VOOR DE WERELD  
 
Er is: 
een wereld vol wanen  
een wereld vol wapens  
een wereld vol onrecht  
een wereld vol tranen.  
 
Maar er is ook:  
een wereld vol dromen  
een wereld vol leven  
een wereld vol liefde  
een wereld vol schoonheid.  
 
Samen toch één wereld:  
vol wapens en wanen  
vol onrecht en tranen  
vol dromen en leven  
vol liefde en schoonheid 


